
Beleeftocht crash Lancaster ED589 
Hieslum 

4 mei 20.30 uur 
 
terug in de nacht van 13 op 14 mei 1943 

 

Stichting Behoud Kerk Hieslum wil met de beleeftocht stil 
staan bij de crash van de Lancaster MK.III ED 589 in de nacht 
van 13 op 14 mei 1943.  

 

De tocht is ongeveer vijf kilometer lang en duurt ongeveer 3 
uren. Een verteller leidt ons naar plekken waar stukken van 
het vliegtuig neergestort zijn. Beeld- en geluidsfragmenten 
geven met het vallen van de duisternis het geheel een extra 
dimensie. Zij die slecht ter been zijn en “jonge” kinderen 
wordt afgeraden om mee te gaan. 

 

verdere informatie z.o.z.  

 

 



Het is in de avond van 13 mei 1943 als de zwaarbeladen Lancaster 

bommenwerper opstijgt vanuit Barney (Engeland)  om een bombardement uit 
te voeren op de Skodafabriek in Pilsen Tsjecho-Slowakije. In het Friese 

luchtruim wordt het toestel beschoten door een Duitse Messerschmitt 
Nachtjager. Het toestel verliest hoogte en explodeert in de lucht boven de 
landerijen van Hieslum. Alle zeven bemanningsleden komen om tijdens de 
crash, twee van hen liggen begraven op de begraafplaats van Hieslum. De 
andere vijf zijn nooit teruggevonden.  

De beleeftocht gaat terug naar die tijd. We horen het geluid van de Duitse 
Jager en de Lancaster Bommenwerper. Een verteller voert ons langs 
brokstukken van het vliegtuig, een boerderij waarvan de ramen gesprongen 
zijn……. Uiteindelijk komen we terug bij de gedenksteen van de omgekomen 
bemanningsleden op de begraafplaats in Hieslum. 

 

OM TE WETEN 

Je kunt aan de BELEEFTOCHT met of zonder de voorafgaande herdenking in 
het kerkgebouw in Hieslum deelnemen.  
Kies je voor zonder, dan kun je aansluiten na de plechtigheid vanaf 20.15 uur 

bij de boerderij van Peter en Sijke Brandsma. Parkeerwachters wijzen je de 
weg.  
 

De HERDENKING begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is de kerk geopend.  
(Voorafgaande is de mogelijkheid om de herdenking in kleine kring bij te 
wonen in Parrega om 18.45 uur) 
 

Het thema van de herdenking is dit jaar  
 

                              GEEF VRIJHEID DOOR – 80 JAAR VRIJHEID 

 

Rond de klok van acht uur staan we rond de gedenksteen van de omgekomen 
bemanning voor de kranslegging en de twee minuten stilte. 
Na de plechtigheid gaat een ieder zijns weegs. Wie deel wil nemen aan de 
beleeftocht wordt in de naastgelegen boerderij verwacht voor koffie/thee 
waarna de beleeftocht aanvangt.  
 

Voor de BELEEFTOCHT graag aanmelden op  E-mail: peter.syke@hotmail.com 


